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Inleiding
Vinn leert op een vlucht van Jakarta naar Frankfurt de jonge 
Indonesische Liana kennen. Een romantisch verhaal op 
hoogte.
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Love bytes
Love bytes
Deze week heb ik een klus afgesloten voor een paar Duitse klanten 
die ik vanuit Jakarta (Indonesië) faciliteer met een eigen server. Ben 
er twee maanden mee bezig geweest en in zo’n tijd bouw je best wel 
wat op met de mensen met wie je werkt. Het was een mooie tijd die 
ik door alle opgedane ervaringen kan toevoegen aan mijn lijstje met 
mooie herinneringen.
 
Na afronding van de opdracht heb ik nog een weekje genoten van 
het mooie land en zijn bijzonder mooie cultuur. En nu op naar mijn 
volgende opdracht. Germany staat op het programma en daar wacht 
een ingewikkeld klusje op me. 
De duur van de vlucht is lang genoeg om me alvast wat in te lezen in 
de opdracht.
 
Vlucht LH773 van Jakarta via Bangkok naar Frankfurt is geboekt. In de 
businessclass is het altijd een beetje spannend wie er naast je komt 
zitten. Dat is niet altijd een leuk persoon, maar sowieso nooit erger 
dan je in de economyclass kunt aantreffen. Zeker op lange vluchten is 
een beetje leuk gezelschap fijn.
 
Als ik in de wachtruimte zit, zijn er nog maar een paar mensen en die 
zien erop zich wel oké uit. Dan komt er een hele familie binnen, maar 
die zijn verkeerd en na een hoop tumult vertrekken ze weer. 
Als ze zich door het smalle poortje – de ingang – naar buiten 
wringen, drukken ze een jonge vrouw die naar binnen wil, er weer 
uit. Gelukkig zijn de mensen van de luchthaven er snel bij, wordt er 
even orde op zaken gesteld en kan de jonge vrouw naar binnen.
 


Ze kijkt even rond en neemt plaats in een fauteuil tegenover mij. Ze 
vist een laptop uit haar tas, klapt hem open, kijkt erop, klapt hem 
weer dicht, stopt hem weer in haar tas, kijkt me aan en lacht.
 
Licht getinte huid en donker lang haar, dat ze los draagt. Rond 
gezicht, mooie gebogen ogen op een rechte onderlijn. Een lekker 
eigenwijs neusje, een mooie brede mond en een moedervlekje er net 
boven. Ergens in de 20, maar zeker geen 30. Zwart rokje, witte bloes, 
blazer, sjaaltje, nylon kousen en zwarte lage schoenen. 
Ik had ook gewoon ‘businessoutfit’ kunnen schrijven, maar bij 
vrouwen ga ik graag een beetje in op de details. Vrouwen doen veel 
aan hun uiterlijk en dat mag je best waarderen. Dat moet je niet met 
één woord willen wegzetten.
 
Tja, en nu...
 
Ze is wat zenuwachtig. Ze kijkt me weer aan en zegt: ‘Ik hoop dat ik 
op de goede plek ben.’
‘Dat hangt een beetje van uw ticket af’, merk ik op.
 
Ze pakt haar handtas, kijkt erin en pakt er wat papieren uit. Terwijl ze 
die bekijkt, loopt ze naar me toe en gaat in de fauteuil naast me 
zitten. 
 
Chloé Nomade... mmm, dat is een megagoede keus en past absoluut 
bij haar. Als ze mij het ticket laat zien, valt me direct op dat ze in het 
vliegtuig naast me zit en ik zeg: ‘U bent zelfs meer dan goed hier.’
‘Dat kan dus ook nog,’ zegt ze lachend.
 
Ze stopt het ticket weer in haar tas, zakt wat onderuit in haar stoel, 
zucht, legt haar benen languit en duwt haar schoenen van haar 
voeten. Nou, die voelt zich hier thuis.


Iedereen die nu binnenkomt gaat er waarschijnlijk van uit dat we bij 
elkaar horen en dat ik, in spijkerbroek, overhemd en pullover, haar 
assistent ben. Gelukkig komen er niet veel mensen meer binnen.
 
Wie wel binnenkomt is een dame van de Lufthansa. Ze vraagt een 
paar mensen naar hun tickets en die mogen haar volgen. Mijn 
denkbeeldige cheffin blijft rustig zitten. Ze heeft waarschijnlijk vaker 
gevlogen en weet, afgezien van waar ze precies moet zijn, hoe het 
werkt. 
 
Het duurt niet lang en dan worden ook wij opgehaald. De boarding 
verloopt lekker vlot en dan komen we op onze plekjes aan. Het is 
gelukkig nog geen gerenoveerd vliegtuig, want dan zouden we door 
een tussenscherm van elkaar gescheiden zitten. 
 
Haar plaats is bij het raam. 
‘Wilt u liever bij het raam zitten?’, vraagt ze.
‘Maakt mij niet uit.’
‘Mag ik met u ruilen? Ben altijd bang dat ik eruit val.’
‘Dat zou jammer zijn, begin net een beetje aan u te wennen.’
Ze lacht en steekt haar hand uit. ‘Liana.’
Ik pak haar hand met twee handen vast. ‘Vinn.’
 
Als ik me heb geïnstalleerd, is Liana nog druk bezig met het inrichten 
van haar plekje. Dan weer zo, dan weer zo en uiteindelijk toch weer 
zo. Eindelijk zit ze en is de turbulentie op nul hoogte weer voorbij.
 
Als we in de take-off hangen zie ik dat ze behoorlijk angstig is. Ik draai 
iets in haar richting en vraag: ‘Bang?’
‘Oh ik vind het verschrikkelijk dat vliegen.’
‘Er kan niets gebeuren hoor en we gaan pas naar beneden als we er 
zijn. Maar als je echt bang bent mag je m’n hand vasthouden.’ 
Dat doet ze dan ook. Mooie handen, mooie korte nagels. Wow...


‘Vlieg je veel?’, vraag ik.
‘Ja best wel en jij?’
‘Heel veel.’
‘En ben je nooit bang?’
‘Soms, maar dat heeft niet direct met het vliegen te maken. Meer 
met degene die naast me zit.’
 
Gelukkig kan ze een beetje lachen en komt ze iets los van de 
spanning.
Als de riemen af mogen komen de drankjes...
Ze kiest water ... dan neem ik ook water. Solidariteit heeft in geval 
van angst een kalmerende werking.
 
‘Drink je geen alcohol?’, vraagt ze.
‘Nee, mijn geloof staat dat niet toe.’
‘Oh,’ zegt ze, ‘mag ik vragen naar jouw geloof?’
‘Ik ben niet gelovig. Jij?’
‘Ja.’
‘En?’, vraag ik.
‘Ik geloof dat ik naast een leuke man zit met veel humor.’
‘Dat is een mooi geloof. Maar serieus, ben je gelovig?’
 
‘Ja, nou, ik hang het Hindoeïsme aan en ben hindoe.’
‘Interessant, ken ik niet zo.’
‘Misschien dat ik je daar nog wel een keer over ga vertellen.’
‘Dat hoop ik.’
 
‘Liana, dat is een Indonesische naam. Toch?’
‘Inderdaad. Ik kom ook uit Indonesië.’
‘Oh, maar je spreekt goed Nederlands.’
‘Mijn moeder komt uit Nederland.’
‘Ach zo.’
‘En waar heb jij zo goed Nederlands geleerd?’, vraagt Liana.


‘In Japan.’
Ze moet hard lachen.
‘Ssst, je maakt iedereen wakker joh.’
‘Sorry.’
‘Nee niet in Japan, in Nederland. Ik kom uit Nederland. Mijn vader en 
moeder zijn Nederlands.’
‘En woon je in Nederland?’
‘Nee, in Duitsland. En jij, woon jij in Indonesië?’
‘Nee, in Duitsland.’
‘Ach, en waar?’
‘In Frankfurt. En jij?’
‘Frankfurt.’
‘Dat meen je niet.’
‘Nee, dat meen ik ook niet. Ik woon in Dortmund.’
 
‘En wat ben je van beroep?’, vraagt ze.
‘Nee, nu mag ik vragen.’
‘Oké.’
‘Wat is je beroep? Of studeer je nog?’
‘Ik ben softwaredeveloper. En jij?’
‘Ik ben softwaredeveloper.’
‘Nu vind ik het niet meer leuk,’ zegt ze met een onderdrukte lach.
‘Ik kan er echt niets anders van maken.’
‘Echt serieus?’
‘Ja, serieus.’
 
Dan geef ik haar mijn kaartje. Ze kijkt erop en zegt met verbaasde 
blik: ‘Jemig zeg.’
‘Ja, dat is echt toevallig.’
‘Mag ik je vragen bij welk bedrijf je werkt?’
‘Ik ben zelfstandig. En jij?’
‘Ik ben zelfstandig.’
‘Nou is het niet leuk meer Liana.’


Ze lacht en geeft mij haar kaartje. ‘Jemig zeg. Mag ik je vragen wat je 
in Indonesië deed?’
‘Ik had er een kleine opdracht en heb bij die gelegenheid mijn ouders 
bezocht. En jij?’
‘Ik had er een iets grotere opdracht.’
‘Mag ik vragen bij wie?’
‘Ik heb bij Indosat een aantal dedicated servers ingericht voor 
klanten in Duitsland.’
‘Vinn, dat meen je niet.’
‘Ja, dit keer meen ik het, serieus.’
‘Ik heb hetzelfde gedaan, maar voor één klant.’
‘Dat ik je niet gezien heb?’, vraag ik.
‘Ik zat op de 480K.’
‘Ah, ik zat beneden op de F12.’
‘Ongelofelijk,’ zegt Liana, ‘dat is op het enge af, joh.’
‘Vind je? Ik vind je helemaal niet eng. Integendeel, ik vind je erg 
leuk.’
 
Ze kijkt me aan, maar zegt niets.
‘Is er iets?’
‘In mijn cultuur heeft dat een grote betekenis.’
‘Moet ik nu met je trouwen?’
‘Nee joh.’
‘Jammer.’
‘Jammer? Na ja, ik vind je wel leuk.’
‘Oké, wanneer?’
 
Ze legt haar hand op die van mij. Ik kijk ernaar en dan vraagt ze: ‘Wat 
ga je in Frankfurt doen?’
Ik blijf naar haar hand, die op nog steeds op mijn hand ligt, kijken. ‘Ik 
heb er een lastig klusje.’
‘Hoezo lastig?’


‘Ik ben er al eerder mee bezig geweest. Het is een programma dat 
door een ander is geschreven en daar zitten fouten in. De 
programmeur die het heeft geschreven is helaas overleden en heeft 
geen fault-listen of wat ook achtergelaten. Dat bedrijf heeft er 
behoorlijk voor betaald, maar ik vind het een lastige klus en 
overweeg om eruit te stappen.’
‘Kan ik je helpen?’
‘Dan gaan we eerst trouwen, anders wordt het me te duur.’
Ze moet hard lachen. ‘Daar hoef ik niets voor te hebben. Ik vind het 
belangrijker dat ik ervaring op kan doen en wie weet, twee zien meer 
dan één.’
‘Wil je dat echt?’
‘Ja, lijkt me leuk.’
‘Oké deal, maar voor niets gaat de zon op dus ...’
‘We zien wel.’
 
‘Heb je trouwens een hotel in Frankfurt?’, vraagt ze.
‘Nog niet, dat boek ik altijd op het laatst.’
‘Je kan ook bij ons overnachten als je wilt.’
‘Ah, je bent dus getrouwd.’
‘Ja.’
‘En jouw man vindt dat wel oké?’
‘Mijn vrouw vindt dat wel oké.’
‘Ach zo, nou hebben we weer wat gemeen. Ik val ook op vrouwen.’
‘Heftig’, zegt ze lachend.
 
Liana laat de tijd sneller vliegen dan het vliegtuig. ‘Ik moet even wat 
doen, ik vergeet helemaal mijn voorbereiding,’ zeg ik terwijl ik mijn 
notebook uit mijn tas haal.
‘Is dat voor die klus in Frankfurt?’
‘Ja.’
‘Oké, dan laat ik je even met rust.’
 


Als ik in mijn notebook verzonken ben merk ik niet dat de stewardess 
met onze maaltijden is gearriveerd. 
Liana stoot me aan en zegt: ‘Pauze.’
‘Ah, lekker.’
En dan is het smikkelen geblazen...
‘Ben je getrouwd?’, vraagt ze ineens.
‘Nee, is niks voor mij. Weleens, maar dat was geen succes.’
‘Ja, dat kan.’
 
‘We zijn nog maar twee uur onderweg maar het voelt wel als …’
‘Als wat?’, vraagt Liana.
‘Alsof we al lang getrouwd zijn.’
‘Je bedoelt wij?’
‘Ja.’
‘Het klinkt misschien grappig, maar dat gevoel heb ik ook.’
‘Dat is niet grappig, dat is inherent aan de vele dingen die we 
gemeen hebben.’
 
‘Mag ik je vragen naar je leeftijd?’, vraagt Liana.
‘Ja hoor. Ik ben vijf jaar ouder dan jij bent.’
‘Je weet toch helemaal niet hoe oud ik ben?’
‘Jawel, vijf jaar jonger dan ik ben.’
‘Vinn, hoe oud ben ik dan?’
‘26.’
‘Jemig zeg, hoe weet jij dat nou?’
‘Dat weet ik gewoon. Kun je toevoegen aan die grote betekenis in 
jouw cultuur.’
‘Het komt nog zover dat ik met je trouwen moet.’
‘Da’s niet te hopen, Liana.’
‘O, net wilde je nog met me trouwen.’
 
‘Ah... nu weet ik wat hij fout heeft gedaan.’
‘Wie?’


‘Hij heeft geprogrammeerd in C#. Dat lijkt veel op Java en nu weet ik 
waar de fout zit.’
‘Jammer’, zegt Liana op een toon die wat teleurstelling verraadt.
‘Hoezo jammer?’
‘Na ja, wordt het niets meer met ons gezamenlijke klusje.’
‘Oké, ik ga niet verder, zal de fout niet opsporen en dan mag jij het 
straks oplossen.’
‘Echt?’
‘Yep.’
 
‘Heb je vaker zo contact met mensen zoals met mij?’
‘Ja, meestal wel.’
‘En ben je dan ook zo aan het flirten?’
‘Meestal niet.’
‘Dus je bent het wel met me eens dat je met me aan het flirten 
bent?’
‘Als je niet onder ‘meestal niet’ valt, wel. Maar het is sporadisch dat 
ik met zo’n geweldige, mooie, intelligente vrouw reis. En ook nog 
eens een vrouw die net als ik op vrouwen valt.’
‘Vind je dat jammer?’
‘Jammer is het verkeerde woord. Het houdt me in ieder geval bij mijn 
principes.’
‘Dat je solo door het leven wilt gaan?’
‘Juist. Ik denk ook dat het voor mij lastig is om in een relatie te leven. 
Ik ben veel weg. Vóór Indonesië was ik een maand in Hongkong en 
daarvoor een week in Houston. Dat kan ik niet doen als iemand op 
me wacht. En met een gezin gaat dat al helemaal niets worden.’
‘Maar je kunt toch vanuit huis werken?’
‘Dat kan en heb ik ook lange tijd gedaan. Na mijn scheiding ben ik 
gaan reizen en dat maakt dat ik veel van de wereld zie. Ik ben er nu 
natuurlijk ook een beetje aan gewend, en de lol gaat daar zeker wel 
weer vanaf, maar voorlopig vind ik het wel leuk. Vooral als ik een 
Liana ontmoet.’


‘Ik heb dit werk en deze manier van werken bewust gekozen. Vooral 
als vrouw is het fijn om zelfstandig een beroep uit te oefenen. Ik 
geniet van de onbegrensde vrijheid die ik daarbij heb. Ik had het 
installeren van die server ook vanuit huis kunnen doen, maar heb het 
kunnen combineren met een bezoek aan mijn ouders. De kosten 
blijven zo beperkt tot de zakelijke kosten.’
‘Snap ik. Ik zou in principe ook alles vanuit huis kunnen doen, maar 
net als je zegt: de kosten, die moet je binnen je activiteiten houden. 
En ik vind het reizen leuk.’
 
‘Heb je weleens aan een zakelijke partner gedacht?’, vraagt Liana.
‘Die heb ik, ik werk veel met een Nederlandse vrouw samen. Ze heeft 
in New York een softwarebedrijf opgezet en daar werk ik veel mee 
samen. Ik krijg ook vaak opdrachten van haar.’
‘En je bent niet bang dat ze er met je klanten vandoor gaat?’
‘Nee, ik kan haar vertrouwen. Mijn klanten hangen sowieso aan 
langlopende softwarelicenties en kunnen alleen met mijn 
goedkeuring overstappen.’
‘O, dat is slim.’
 
‘Hè,’ merkt Liana op, ‘we zijn er al.’
‘Tja, een mooie tijd laat weleens een uurtje vallen.’
 
Als we een goed uur later in de aankomsthal staan, kijkt ze me aan en 
vraagt: ‘En nu?’
Ik zet mijn koffer op de grond, neem haar in mijn armen en kus haar. 
Ze biedt geen weerstand en blijft er lekker in hangen.
 
Als ze haar hoofd iets naar achteren beweegt en me aankijkt, zie ik 
een paar fonkelende oogjes en zeg met een big smile: ‘Ik wil blijven.’
Ze lacht en merkt op: ‘Ik dacht dat je bij ons kwam logeren?’
‘O, ja, da’s waar ook.’
 


‘Hoe ben je hiernaartoe gekomen?’, vraag ik.
‘Taxi.’
‘Ze brengen me zo mijn auto, mag je met mij meerijden.’
Ze slaat haar armen om me heen en kust me. Dan gaat mijn telefoon 
en even later krijg ik mijn autosleutel in mijn handen gedrukt.
Als de formaliteiten van de overdracht van de auto zijn afgehandeld, 
rijden we naar het huis van Liana, een appartement in het oude 
centrum van Frankfurt. 
 
Eenmaal binnen maak ik kennis met Martha, de vrouw van Liana. 
Liana stelt mij als een collega aan haar voor. Ze is een aardige Duitse 
vrouw, maar binnen een halfuur snap ik de escape, het vele reizen, 
van Liana. 
Grote leeftijdsverschillen in relaties geven het begrip duurzaam vaak 
geen kans.
 
Tijdens een heerlijk etentje met Liana, in het centrum van Frankfurt, 
wordt uit de bestaande situatie van haar en mij, een nieuw concept 
gesneden. Van het logeren is niet veel terecht gekomen en als we de 
volgende morgen in ons hotel aan het ontbijt zitten, is dat het begin 
van onze eerste gezamenlijke werkdag.
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